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3 ANSİKLOPEDİ VE 
ARMAĞAN YAĞMURU 


.İŞTE DÜNYA, 
KUCAKLAYIN ! 


Sevgili çocuklar, 

Altı yıldan beri değişmeyen ilkemizin 'ne olduğunu artık biliyorsunuz: 

* Eniyi, en güzel, en yararlı dergiyi sunmak; 

* Eğlendirerek eğitmek, başarıl ve mutlu olmanıza yardım etmek; 

* Kendi sevincimizi sizin sevinci: nizde, başarınızda, sağlıklı ve mutlu oluşunuzda aramak. 


Her yeniliği, her hamleyi, her fedakârlığı bunun için yaptık. Başarılı olduğumuzu gururla söyleyebiliriz. 
Çünkü ilgi ve güveniniz asla eksilme di. En çok sevilen, en çok okunan, en çok satılan dergi olduk. 

* 

Bugün karşınıza yeni bir hamle ile çıkıyoruz. 

Bu ders yılındaki programımız, size, dünün ve bugünün dünyasını, görmüş ve yaşamış gibi tanıtmak olacaktır. 

Ülkeler Ansiklopedisi'nde ülkeletin bugünkü durumunu, Ulaşım Ansiklopedisi'nde kağnıdan Uzay Mekiği'ne kadar bütün ulaşım araçlarını öğreneceksiniz. 


Heyecanlı bir roman gibi okuyacağınız HARİKALAR ANSİKLO-PEDİSİ ise, çağlar boyunca dünyanın hayran kaldığı şaheserleri gözlerinizin önüne serecektir. Kıta kıta, ülke ülke dolaşmış gibi onları yakın- dan tanıyacak ve şüphesiz siz de hayran kalacaksınız. 5000 yıldan beri "harika" niteliğini yitirmeyen bir şaheseri tanımayı, görmeyi kim istemez? 

Harikalar Ansiklopedisi'nde, intikam alan “mumyaları, yeraltı saraylarını, aşık olunan heykelleri, şimdi yitik olan şehirleri siz de göreceksiniz. 

"Çok yaşayan değil, çok gezen bilir"" derler. Çok okuyan da bilir. 


Harikalar Ansiklopedisi'ni okurken yapacağınız gezide 5 kıtayı dolaşacaksınız, 5000 yıllık geçmişe zaman tünelinden değil, harikalar beldesinden. geçerek ulaşacaksınız. 
Dünün ve bugünün harikalarını tanıyınca, yarının harikalarını da hayal edebileceksiniz. 

Dünyayı dünü ve bugünü ile gözlerinizin önüne seriyor, ayağınıza getiriyoruz. Kucaklayın sevgili çocuklar! 

Mutlu yarınlar sizin olsun. 

R.Ö, 


ABONE ŞARTLARI 
Altı Aylık: 910 TL. 
:1820TL. 
Yurt dışı abonelerin posta 


Yullık 


- NurİÇOZU masrafı eklenir. 


: Muzaffer ILICAK 
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ADRES 


Tercüman Çocuk Dergisi 

Tercüman Tesisleri 

Topkapı İSTANBUL 
Telefonlar: 25 4210-254220 


Dizgi ve Baskı: Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Tesisleri 


BULMAK İSTEYENLE 


Yabancı ülkelerden mektup arkadaşı edinmek isteyen okurlarımız için İnternational Youth Service (IYS)'nin adresini (yayınlıyoruz. 
Aşağıdaki adrese mektup yazan kardeşlerimize, IYS tarafından bir 


MEKTUP ÖRNEĞİ 


IYS, PB 125 İN, 

SF— 20101 Size 

TURKU 10 £ 

FINLAND 
Dear Sir, 


Being a Turk teenager,1 reguire an address form from your service in order to have o foreing per-fri- 
'end. Thanks for everything. 


Yours sincerely 


LO 


(IYS Adresi) 


Sayın İlgili, (Tarih) 

Ben bir Türk genci olarak, yabancı mektup arkadaşı edinmek için, servisinizden adres formu rica ediyorum. İlgilerinize şimdiden teşekkür ederim. 


(Adresiniz ) (İsminiz, imzanız) 


ILK KEŞFEDİLEN MADEN 


Yapılan arkeolojik araştırmalar- dan anlaşıldığına göre, ilk keşfedilen maden altındır. Bulunması son derece zor olan altın, binlerce yıl süs eşyası ve para yapımında kullanılmıştır. Kimyanın nadir 16 elementinden biri olan altının en bol bulunduğu ülke Hindistan'dır. Hindistan'da 5000 ton kadar altın rezervi vardır. 


YABANCI ÜLKELERDEN MEKTUP ARKADAŞI 


başvuru formu gönderilecektir. 

IYS P.B. 125 S.F-20,101 

Turku 10 FİNLAND 

Not: Mektup yazacak arkadaşlar için aşağıda bir mektup örneği verile miştir (solda), 


MüZIK EğiTiMi 
YAPMAK iÇiN... 


Müzik eğitimi yapmak isteyen okurlarımız, Ankara ve İstanbul'daki 
Devlet Konservatuvarlarına müracaat ederek, giriş şartlarını öğrenebilirler. İstanbul'daki okullarda okuyabilmek için bu şehirde yerleşmek gerekmektedir. Ankara 
Devlet Konservatuvarın- da ise yatılı olarak eğitim görülebilmektedir. 


MEKTUP 
ARKADAŞI, 


11 yaşındaki okurumuz 
Kaan Kaya, mektuplaşmak istiyor, Adresi: Gazi Mahallesi, Beyceğiz Caddesi No:4-3 


POLATLI 


ANKARA'dan Erdoğan Ki- 
ZAK, Haldun Ender ERDEM, Kamber YILDIZ, Murat BAYRİŞ ADANA'dan Ali SAVRAN, AH-LAT'ttan Seyfettin o KAPTAN; AFYON'dan Ahmet UYSAL, Yurdagül BAYKAL, ANTALYA" dan Mustafa ALTINTAŞ- Zeliha B. HİLÂL, Göksel KÖKÇE, Halil KÖSE, Hasan SARPKAYA- BAR-TIN'dan Ergin Kılıç, Gündüz COŞKUNER, oBANDIRMA'dan 
Uğur GÜNAY, ÇANAKKALE" 
den Alican ALTUN, İSTANBUL" dan Erhan SONKAYA, Erkan SO-NALÇIN, Ahmet AKOCAK, Dilek ULUÇAY, İlhan BÜKER.. 


YEMEKTE 
ACELE OLMAZ... 


Okula yetişmek, işe geç kalmamak için genellikle yemekleri çabuk çabuk yeriz. Okurlarımız bunun doğru olup olmadığını soruyor. 

Tabii ki doğru değildir. Hızlı hızlı çiğnenen lokmalarla birlikte bir miktar da hava yutarız. Yuttuğumuz hava mide ve bağırsaklarda gaz oluşmasına yol açar. Bu da, pek çoğumuzun şikâyetine sebep olur. Midedeki gazdan kurtulmak için, çiğ havuç ve elma yemek faydalıdır. 


Bize yazan okurlarımız... 


Emine MURAT Kâmil GAMLI 


Yakup ÇELEBİ İlyas HARMAN 


Talat 
ALTUNTAŞ 


Hakan ÖZKAN 


A. İhsan 


Murat CENDERE i BOYLANDIR 


ETRAFTALI YÖNLÜ EL- 

LBİSELER AZ SONE EE muz YANIMI ELEVTEİK. İÇİNDE 

Pe be Panbgr'in bası- BRAKACAK. 

AZ ON4AYOC e. 


PELİ AMA YANIMIZDA, 
PUZAN BE Ti 
NERELERE KAÇTI?” 


KİM DİNLER İŞABET- 
LER 7 PUZNUM rr 
Tâ 

BURASININ Bi gi 


ULAH 2000 YILININ 
EKLERİ VOKUSUN- 
DÂN GÜZELDİR. 


X g5 
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BAYIM, ŞU MENÜDELİ SANDVİCİ BENİM İN İŞARETLER MİSİNİZ? 


GEN 


/ -DEVAMI HAFTAYA 


Me dersiniz galiba brzim Pembe'nin bası dertte... 


Çi şeylerin | farklı renkleri vardır. Aynı renkte olanların arasında da ton farkları bulunur, Fakat durum bütün canlılar için aynı değildir. Meselâ bazı hayvanlar oçevrelerindeki şeyleri renkli olarak göremezler. Bazıları ise renklerden bir kısmını algilayabilirler. 


İnsanlarla hayvanlar arasında renkleri algılama yönünden bir fark olup olmadığı konusuna yakın zamana kadar kimse ciddi şekilde eğilmemişti. Bu sorunun cevabını bulmak için derinliğine bir araştırmaya girilmedi. Ancak son 20 yıldır bu işe gereken önem verildi. 
Cevabın bulunabilmesi için deney üstüne deney yapıldı. Pekçok bilim adamı doğruyu bulmak için gecesi- ni gündüzüne katmaya başladı. 


Gözleri bozuk olmayan insan aynı netlikte görür. 


HAYVANLARDA DURUM 
İnsanlarda renkleri farketme durumu yapılan testler sırasında soru- 


“lan sorulara alınan cevaplarla kolay- 


ca belirlenebiliyor. Sıra hayvanlara gelince işler karışıyor. Hayvanları teste tabi tutup,Soru sorup, cevap almak mümkün olmadığından, onlardaki renkleri farketme durumunu anlayabilmek son derece güç oluyor. 

Ancak son yıllarda yapılan yo-Şun çalışmalar sırasında bazı sonuçlara ulaşıldı. Ve hayvanlardan bir kısmının renkleri farketmedikleri, bir kısmının ise bu duyularının insanlardakinden çok daha fazla gelişmiş ulduğu anlaşıldı. 

Meselâ atların görüş açılarının insanlardan çok daha fazla olduğu ortaya çıktı. Gözleri başının iki yanında olan at, kafasını hiç kıpırdatmadan bizim gördüğümüzden çok daha geniş bir açı içindeki şeyleri rahatça görebiliyor. Ancak gördüğü şeyler insanlardaki kadar 


Hayvanların pek çoğu çevrelerindeki şeylere farketmeden 

bakarlar... 

Hele renkleri ayırdedeni pek azdır... 


net olmuyor. Bunun sebebi gözde- ki sinir uçlarının azlığı. İnsan gözünde bir milimetrekarede 160 bin sinir ucu bulunduğu halde, atlarda 
1 milimetrekarede sadece 12.500 sinir ucu bulunuyor. 


Köpekler, sanıldığı kadar iyi göremiyor. 
Yakınları net olarak gör- > dükleri halde biraz uzağı bulanık görebiliyorlar. Meselâ bir televizyon 


karşısına oturtulan köpek, televiz-. 


yona birkaç metre mesafede durur- sa, resimlere karşı tepki gösteriyor. 
Eğer televizyona olan uzaklıkları üç metreden fazla ise hiç bir tepki göstermiyor. Köpekler bu eksikliklerini diğer duyularının gelişmiş olması ile kapatabiliyorlar. 


Geyiklerin ise görme duyuları 


çok farklı. Duran cisimleri kolay kolay algılayamıyorlar, Ancak hareket onların dikkatini çekiyor. 


Tilkilerin durumu da geyiklerin- ki gibi. Fakat tilki çok daha zeki bir hayvan olduğu için duran cisimlere de fazla yaklaşmaktan kaçınıyor. 


Kedilerin gözleri ise kaba bir hesapla insanlardan altı kat daha güçlü. Kedi gözünü kırpmadan güneşe bakabiliyor. (Geceleri (karanlıkta çevresini görebiliyor. Göz mercekleri çok hassas olan kedilerin görme hislerinin oldukça güçlü olmasına karşılık renkleri bulanık olarak 


ra 
EK EL 


Kuşlar, tabii gündüz uçan kuşların görme ve renkleri farketme yetenekleri insanlardan çok daha fazla, Meselâ bir kartal 100 metre yüksekte uçarken bile yerdeki avını kolayca görüyor. Gece uçan kuşlar ise renkleri farkedemiyorlar. 


Arıların, kelebeklerin renkleri seçebilme hassaları insandan ileri. 
Beslenmeleri, konacakları çiçekleri farkedebilmeleri onlarda renk ayırabilme yeteneğinin çok fazla oldugunu gösteriyor. 

Hayvanlar arasında görme yönünden en ilgi çekici özelliğe sahip olanı ise penguen. Penguenin iki gözünden her biri aynı anda bir başk yerin görüntüsünü alabiliyor. Meselâ bir yolun ortasında duran penguenin bir gözü. yolun sağındaki görüntüyü algılarken, diğer gözü aynı anda yolun sol tarafındaki şeyleri görüyor. 


Bay kuş renkleri farketmez. Ancak karanlıkta çevresindeki cisimleri ftarketme yeteneğine sahiptir. 


AYNADA KENDİNİ TANIYAN 
TEK HAYVAN 

Almanya'nın ikinci büyük üniver sitesi olan Münster Üniversitesi Pro tesörlerinden Gerti Dücker ise bu güne kadar incelediği hayvanlardar yalnızca şempanzelerin ayna karşı sında kendilerini tanıdıklarını tespi: etmiş, 

Bu sonuca basit sayılabilecek bir deneyle ulaşmış. Şempanzeyi aynanın karşısına oturtmuş. Hayvan karşısında bir başka hayvan olduğunu görünce önce sinirlenmiş. Birkaç deneyden sonra bu duruma alışmış. 
Konusunda dünyanın en tanınmış uzmanlarından olan kadın profesör Dücker, hayvan uyurken alnına beyaz bir boya sürmüş. Şempanze uyanınca yine aynanın karşısına getirmiş, Ve hayvan aynaya bakar bakmaz ayağı ile yüzündeki beyaz lekeyi temizlemeye kalkışmış. 


Atlara özenmemek mümkün değil! 


Atların görüş açıları insanınkinden çok daha fazladır. Arabalara koşulan atlara 

“At gözlüğü"! takılmasının sebebi de budur, Böylece atların görüş açıları daraltılır. 


zi 


Gregor Takvimi dörtyüz yıl önce ilk defa Roma'da (o uygulanmaya başlandı. Zamanla dünyanın pek çok ülkesi bu takvimi kabul etti. 

Sorumuz şu: 

Bugün © uygulamakta olduğumuz Gregor takvi- 


e 


YIN PUL BİLMECESİ 5 


mi bizde kaç yılında kabul edildi? 


Pul sayfamızı takibedenler ve 22 Ekim tarihli sayımızdaki pul köşesini okuyanlarınız bu soruyu kolayca cevaplandırabilecekler. 


CEVAPLARINIZI BEKLİYORUZ 


Cevaplarınızı engeç 26 KASIM günü elimize geçecek şekilde, Tercüman Çocuk Dergisi-PUL BİL-MECESİ Köşesi, oTercüman-TOPKAPI adresine göndermeniz gerekmektedir. Bilmecemizi doğru 

olarak cevaplandıran okurlarımız arasında çekilecek kurada 10 okurumuz, içinde Türk pullarından örnekler bulunan 

pul defterleri kazanacaklardır. 


PUL DEFTERİ 
“KAZANAN. 

ŞANSLI ON 

'OKURUMUZ 


HÂLUK GÜRSOY 


MURAT DEMİRAY 
Davraz Mah. 3946 Sk. No: 1 
ISPARTA 


NEVİN İSKENDEROĞLU 
DSİ VI. Bölge Lojmanları Ordu Cad. Cemalpaşa Mah. o ADANA 


ŞEBNEM ŞIDIM 
C. Savcısı Arif Şıdım Eliyle Adiiye TEKİRDAĞ 


FAİZ HATİPOĞLU 


Şehitlik Mah. Meteoroloji Cad. 
No:21K.2 URFA 


CENK ORHUN 
İstasyon Cad. Ertel Apt. No: 2 Subay Lojmanları Çiğdem Apt. 
ERZURUM K.203 MERZİFON 


ABDURRAHMAN SALTIK 
Anadolu Cad. Körfez Apt. No:49 K.6D.27 Bayraklı/İZMİR 


ADEM ÇELİK 
Ulumak Altıyol Selim Suhan Cad. Gebron Sk. No:7 KONYA 


AZAMET YILDIZ 
Ege Mah.1.Cad. No: 194 Boğaziçi-ANKARA 


ZÜLFİKAR ŞEN 
Rumelifeneri” Talebe Pansiyonu SarıyerST. 


ar yal vi oluyor, ama 


urasında topu topu onsekiz yıl kaldı, : 


işünen sanayiciler, şimdiden 2000 yi apmaya başladılar bile... 
Binlerde” ngiltere'de açılan bir ev de 21. yüzyılın evi sergilendi. ileri i birlikte bu evi gezelim. 
lutfakta her türlü kolaylık var. Bir düğeye basınca çay bile pişiveriyor. 
Yine bir düğmeye basarak, perdeleri açıp amak, odaların ışıklarını yakıp söndür. 
ek mümkün. | ma odasındaki bir düğmeye basınca, gelen mektuplar laser ışınlarıyla tainip, içindeki gm ekrana yansiyok 


Eğlence unutulmamış 


Evin damına yerleştirilen uydu sayesinde aynı anda bütün dünya TV programlarını seyredebileceğiz. 


Evin her odasına yerleştirilen kapalı devre TV mutfaktaki annenin diğer odaları görüp, ilgilenmesini sağlıyor. 

Yatak odasındaki bir düğmeye basarak, sabah gazete haberlerini dinleyebileceğiz. 


Oturma odasındaki mini elektronik beyin ise, 1000 ayrı şekilde programlanabiliyor. 
Böylece istediğiniz sorunun cevabını hemen alabiliyorsunuz. 


bugüne ütü 


Günümüzde en yararlı ev araçları arasına giren,Sık sık kullandığımız ütünün kaç yaşında olduğunu hiç düsündünüz mü? 

Ansiklopedilere göre M. ö. 7. yüzyılda, Vikingler öküz çehe kemiklerini kullanarak, elbise ve çamaşırlarını düzeltme yoluna gidiyorlardı. Gerçek anlamdaki ilk ütü ise, Ortaçağda meydana çıktı. Ninelerimizden, dedelerimizden kalan kömürlü ütüleri görme yeniniz yoktur herhalde.. 


Porselenden yapılan ilk elektrikli ütüyü Yirminci yüzyılın başlarında okul- 


lanmaya (o başladık. Günümüzde ise buharlısından tutun, elektronik devreli olanlara kadar pek çok ütü | modeli saymak mümkün. 


(a Jj Yürüyen merdiven- 


ŞU GARIP 
DÜNYA 


N gil, değil mi? 


REKOR VAR 


REKORCUK VAR 
Avustralyalı Bud Macken, 1931 yılında öyle bir rekor kırdı ki, bunca yıl geçtiği halde aynı rekoru yenileyen bir ikinci S kişi ortaya çıkmadı. 

Bud Macken, bir koyunu 35 saniyede kırpıp , yünleri 19 dakikada eğirdi. 20 dakikada yünü kumaş haline getirerek, 72 dakikada biçti ve dikti.. Yani, tam 146 dakikada bir koyunu kırpıp, elde ettiği yünle kendine bir ceket dikti.. 

Hiç de kolay elde edilecek bir rekor de- 


SİZİN iÇiN ÖĞRENDİK 
YÜRÜYEN MERDİVENİN 
SIRRI NEREDE? 


ürüyen merdiven, büyük şehirlerimizde sık sık 

rastladığımız bir araç haline geldi. Binlerce in- 

“sanı, aynı anda aşağıdan yukarıya, yukarıdan - aşağıya taşıyabilen bu merdivenlerin çalışma siste mine kısaca bir göz atmaya ne dersiniz? 

Aslında yürüyen merdivenlerin ana parçası, sonsuz basamaklar zinciridir. Bu basamaklar (5), lastik tekerlekler (7) üzerinde döner. Tekerlekler ise, raylar (6) üzerinde gider. Basamaklar, merdivenin her noktasın- da, yatay durumdadır. Merdivenin her iki yanında trabzanlar (1) bulunur. Bu lastik kayışlar, bir tekerlek 
(3) sayesinde hareket eder. Dönüş anında da ufak te kerlekler (2) tarafından yönlendirilir. Bütün yürüyen 


) merdivenler elektrikli motorla (8) çalışır. Basamaklar ) aşağıda ve yukarıda taraklar (4) içine girer. Böylece 


yolcuların takılmadan inip binmelerini sağlamış olur. 


"üvenilir bir mekanizması vardır. 


ler sayesinde saatte 
5.000 kişi di taşınabilir. 


AMERİKA'DA TEBRİK KARTLARI ŞARKI SöYLUYOR 


Kanada ve Amerika'da piyasaya çıkarılan yeni tebrik kartları bir anda herkesin ilgisini çekti. 

Bildiğimiz tebrik kartların- dan görünüm olarak hiç bir farkı olmayan kartlar, içindeki minik elektronik donanım sayesinde 30 saniye süresince bir melodiyi çalabiliyor. 


LU 


ÖZET; Ruslar tarafından esir edilen yüzbaşı Volkan ve arkadaşları yakalanırlar. Tekrar kaçmayı denerler, fakat Volkan'dan başka hepsi Yakalanır. Kurtulmasını sağlaması için Olga'ya gider. Olga onu emekli General Kolçinski'ye götürür. Kolçinski de batıya kaçmayı düşün- 


NASIL ? VAY CA 
UNDAN 


OLDuĞu 


AMAAM.. MOSKOVA GARINDA FOTOĞRAFINI ÇEKTİNİZ VÜEMEK... 


NINA / KOLGİNSEİ 


GEN 


İyoLmasae TESKİ ŞEFWİZ KOLGİNS-KI BILSIMİZ DIŞINI I 


LURSİZ BİR 


NOLOGDA EMNİYET 
KOMSERLİĞİ MI? 
ç iz 


SINDE Iki Ki- 
Şİ YAKALA- 


YACAKSINIZ. 


ANSİKLO 


mektedir. Onlar harekete geçtiklerinde Rus Gizli Servisinde an telefon ortalığı hareketlendirir. 


KOLÇİNSKİ'NİN YANINDAKİ ADAMA BAKIN / 
Sai 


1I- Derginin içinde müstakil olarak yayınlanan 16 
sayfalık HARİKALAR ANSİKLOPEDİSİ'ni çıka-TIniZ. 

2-Orta sayfalarımızda yeralan ULAŞIM ARAÇ— LARI ANSİKLOPEDİSİ ve ÜLKELER ANSİKLO-— PFDİSİ'ni derginizin zımbasını dikkatlice açarak çıkarabilirsiniz. —. 

3- Uç Ansiklopedi ekini de ayrı ayrı zarflarda biriktiriniz. Böylece zarflar çoğaldıkça, meydana gelebilecek herhangi bir karışıklığı da önlemiş olursunuz. 


HER ZAMANKİ YÖNTEM... ÖNCE TRENDEN İNENLERİ | | GERCEKTEN DE RUS AJANLARI TRENE HAREKET / Ül KONTROL EDECEKLEZ.. SONRA SON ANDA ETMKTEN SONRA ATLADILAR TRENE BİNİP EN ARKADAKİ NAGONDAN — ÖNE DOĞRU GELECEKLER NE BiZİ TUTUKLAYACAKLAR. 


Sü TZENDE KALAMANIZ... BURALARDA YMRAİSLI RAMPALAR NAR... TREN YA-MAŞLAYINCA ATLAYALIM 


77777 70771711717) 


NE, KOL: 


YÜZBASI VOLKAN 2 gine 
YOLDAŞ / YOLCULUĞUNUZ BURAYA KADAR! 


ARMAĞAN YAĞMURUNDAN PAYINIZI ALABİLİRSİNİ 


Bu sayımızda, 49. sayfada vermeye başladığı- ARMAĞANLARINIZ mız iki değişik hediye kuponu göreceksiniz. Sıra Walkman teypler numarasıyla biriktireceğiniz 12 kuponu bize yol- Işıklı kalemleriyle doğru cevapları gösteren yüzlerladığınız takdirde,binlerce hediyeden biri sizin ola- ce takım test kitabı. 
bilir, İngilizce öğrenmek isteyenler için kasetler. 
Kuponları yollama şeklini ve adresi ilerki sayıla- , Kitaplar, sözlüklerle dolu bilgi çantası rumızda ilân edeceğiz. Uzay ansiklopedisi ciltleri ve BİSİKLETLER. .... 


BZANO VOLKAN / SENİ YANMA i BAŞKALARI ALMAKLA İYİ ETTİM. YANAŞLIYOR... 5 EE MEDEN AZI AZALDI. ATLAYALIM... 


GXX 


KOLCİNSKİ 
TRENDEN 
ATLADILA 


DOĞRUSUNU İSTEZ- MASA BAŞI GENERALLESİNDEN Mi SANDIN E BEN? HARE ENR CASUSLUK HAYATIM / VAR... 


SEN BÖYLESİN 
BAŞARILI BİR AT 
LANŞ BEKLE- 


? 


MOSKOVA YOLCUSU 


SİNDİ NE 
YAPACAöz? 


ZLE 
ANN 


TEST ET- 
MİZTİM.... 


KASABAYA GELDİK. FETROF YOLDAŞI NEREDE İZ N SİŞESİNİN BAŞINDADIR. 


SİMDİ. PETROF'U BULABİLİRİZ 7? Nİ 

ARAYALIM. E A, İLERİDEKİ KIRMIZI-EN a, MAVI BOYALI 

TEKNE ONUN... 


Nü 


Nİ 


İŞTE .ŞLU GEMİ OLMALI... NOLKAN NE KOLGNSKİ TEKNEYE ÇIKTILAR... 
meb G 
< KU i an er X / 


Z 
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AVRUPA'NIN iLK 


ÜST TÜP GEÇİDİ 
ANKARA'DA 
YAPILIYOR... 


Türkiye'nin hatta Avrupa'nın ilk tüp üst geçidi Ankara'da inşa edilmeye başlandı. 

Atatürk Bulvarı üzerinde kurulan yaya geçidinin, projesi Ankara Mimarlık Fakültesi'nden mezun bir bayan mimar tarafından çizilmiş. 35.64 metre uzunluğundaki geçidin yürüme alanı, 4.40 metre. Üzeri çevre rengine uygun pleksiglasla kaplı tüp geçidin iki ayağı üzerinde mağazalar yeralıyor. 


MOTORLU AYAKKABI 
YAPILDI... 


Türk asıllı iki Sovyet mühendis, insanların daha az enerji sarfederek daha çok yere gitmesi ve daha fazla yük taşıyabilmesi için, motorlu ayakkabı yapmayı başardı. 

Mazotla çalışan tek silindirli motorlu ayak- 


kabılar, kendi kendine 
ateşleme yapıyor. 1973 
yılından beri bu proje üzerinde çalışan Salim Volodin ve Bekir Raba- ki, buluşlarını daha da geliştirerek (| insanların 


hizmetine sunmaya çalışıyorlar. 


Odun şimdi de 


soframıza yemek olacak! 


Yıllar boyu yakacak olarak kullandığımız ,kâğıt 


KÖMÜR DE TIPKI 


PETROL GİBİ 


BORU HATLARIYLA 


Amerikalı mühendisler tarafından yapılan çalışmalara göre, 1987 yılından itibaren kömür de tipkı petrol gibi borularla nakledilecek. 

Plânlanan sisteme göre, 


kömür, tuzlu su içinde taşınacak. Colarado'daki kömür yataklarından alınan kömür, “Su treni" adı verilen sistemle, Amerika'nın batı yakasına sevkedilecek. 


Yapılan açıklamada, boru hatlarıyla taşınan bir ton kömürün trenle taşınandan çok daha ucuza malolduğu da yeralıyor. 


sanayiinin hammaddesi olan odun şimdi de yiye- 


ceklerimiz arasına girme hazırlığı içinde. 

Londra'da düzenlenen bir konferansta odundan değişik yerlerde yararlanma projeleri üzerinde duruldu. Bunlar arasında en çok ilgi çekeni ise, odundan elde edilecek hayvan yemi oldu. Buna göre bu yemlerle beslenen küçük ve büyükbaş hayvanlardan elde edilecek etterin soframıza gelmesi dolayısıyla odunun da gidalarımız arasına girmesi demek oluyor. 

Yapılan  açıklamalar- dan biri de dünyada yıl- da üç milyon metreküb odunun enerji kaynağı,sıvi yakıt ve kimyasal maddeler hammaddesi olarak tüketildiği. 


dviçlere 
" ğ > i 

dikkat! 
Son yıllarda, özellikle okula giden gençler arasında mide ve bağırsak parazitlerinin çoğaldığı görüldü. Yapılan inceleme sonunda, iyi pişmemiş hamburger, sucuklu, sosisli veya salamlı sandviç yeme alışkanlığı edinen gençlerin bu rahatsızlıklara daha kolay yakalandığı anlaşıldı. Sa lik teşkilâtları, öğrencile yemeklerini daha dikkatli bit şekilde seçmesi için anne ve babalara uyarıda bulunmaya başladılar. 


JAPOKYA'DA BİN 
AMUDA KALK! 


Bir grup Japon işadamı, ekspres yollar üzerindeki motel, otel benzeri işyerlerinin az müşteri çektiğini görünce yoldan geçenlerin ilgisini çekme çareleri aramaya başladı. 

Yapılan çalışmalar sonunda başvurulan çare hem ilginç, hem de başarılı oldu. Psikologlar, “Hızla yol almakta olan bir oto sürücüsünün dikkatini ancak ters dönmüş bir ev çekebilir"' diyorlardı. 

Gerçekten de bu şekilde yapılan işyerlerine bir süre sonra müşteri akmaya başladı. Sadece dış cepheleri ters olan binaların içlerinde bazı eşya hariç herşey normal şeklinde duruyor, 


ALAR 


TT 


Ot satıp milyon kazanıyoruz!.. 


Dağlarda bayırlarda yetişen, kekik adaçayı, nane gibi otların dış satımından her yıl milyonlarca dolarlık döviz kazanıyoruz. 

İlgililer tarafından yapılan açıklamaya göre, çeşitli özellikler taşıyan ve sağlık açısın- dan son derece yararlı olan bu bitkilerin satışında geçen yıl 11 mil- 
. n dolar kazanmış bu lunuyoruz. Bu yılın ilk aylarında elde edilen döviz miktarından anlaşıldığına göre, 1982 ihracatından elde edecegimiz rakam ise 20 mil- 


yonu aşacak, YER 


yi ği A 


| BULDAN: Buldanlı Ahmet 


© bağlı Yazılıtaş köyünde, bi 


a 
DÜNYASINDAN 
HABERLER 


ve Müstafa Tuncay tarafın- 
“odan yaptırılan Tuncay İlkokulu öğretime açıldı. 


TARSUS: . Emniyet Müdürlüğü, tarafından ilkokul öğrençilerini trafik konusunda “eğitmek okonuşunda karar alındı, Buna göre, önce ders “ olarak verilecek trafik bilgi- 
“leri, daha sonra uygulamalı olarak öğrenilecek, 


“BURSA: Bursa'da bu öğretim yılı içinde 4 yeni ortaokul ve lise binası inşa edile- 


TAVŞANLI (KUTAHYA): 
1982-83 öğretim yılı başın- 
“dan beri köy ilkokulları bahçelerine ve çevrelerine 6 binden fazla fidan dikildi. Öğretmen ve öğrencilerin işbirliğiyle devam eden kampan- 
'ya sonunda, 10 bin ağaç di- 
“kilmiş olacak. R 


YOZGAT: Akdağmadeni'n. 


ilkokul ve Atatürk büstü Yozgat Valisi tarafından törenle açıldı. 


Mezitler  köyünilkokuldan sonra, e okulsuz köy kal madığı. açıklandı. Böylece “Demirci'nin 92 köyü de ilkokula kavuşmuş bulunuyor. 


MERSİN: Tarsus'a ( bağlı 
— Huzurkent bucağındaki Latife Hanım İlkokulu Koruma Derneği, 29 Ekim'de Karıkucak müsabakası düzenledi. 
Elde edilen gelir okulun giderleri için kullanılacak, 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Basketçilerimiz diyor k 


«Yeni dünyada öğrenecek çok şey var..» 


8 asketbol milli takımımızda yer 
alan sporcularımızdan bir grubun Amerika Birleşik Devletleri'nde yapacakları maçlara büyük önem veriliyor. 

Basketbolcularımız o Amerika'da çeşitli illerde kolej ve üniversite takımlari ile karşılaşmalar yapacaklar. 
Buarada Amerika Basketbol Ligi'nde- ki takımların maçlarını izleyecekler. 

Amerika'da basketbol sporunun son derece ileri olduğu herkesçe bilinir. Bunun en açık örneği, bizim takımlarımızda yer alan Amerikalı basketbolcuların çıkarttıkları oyunlardır. Kendi ülkelerinde üçüncü, dördüncü sınıf sporcular arasında ancak yeralabilecek bu kişilerin bizdeki lig maçlarında gösterdikleri başarı, Amerika gezisinden büyük yarar sağlayacağımızın en belirgin delilidir. 

Arherika Birleşik Devletleri'nde profesyonel basketbolcular kolej ve üniversite takımlarından yetişir. Bu bakımdan okul takımları ile yapacağımız karşılaşmalarda, sporcularımız çok şey öğrenebilecekler. 

Kısaca söylemek gerekirse bu gezi, basketbolumuza çok şey kazandiracak. 


Küçük büyük herkesin merakla beklediği. — gün geldi !.. 

Balkan Jimndsik Şampıyollası.. 


İSTANBUL'DA ŞENLİK 
BAŞLIYOR | 


B alkan Büyükler Jimnastik Şampiyonası İstanbul'da yapılacak. 11 
Kasım'da başlayacak şampiyona 14 Kasım'a kadar sürecek. 
Jimnastik sporu son yıllarda ilgi çekmeye başlayan spor dalları arasın- 


da yer alıyor. Özellikle uluslararası jimnastik şampiyonalarının, televiz- - yondan yayınlanması, bu spor dalının gelişmesinde önemli bir rol oynuyor. Ünlü jimnastikçilerin nefes kesen hareketlerinin topladığı ilgi, jimnastiğin giderek yayılmasına yolaçıyor. 


Masa tenisçilerimiz İrlanda'ya. karşı 


asa tenisi milli takımı 


mız Serbest İrlanda Cumhuriyeti Milli takımı ile karşılaşıyor. Dublin'deki 


maçlar 7 Kasım'da başlayacak ve 11 Kasım'a kadar devam edecek. 

Dublin'deki karşılaşmaları kazandığımız takdirde İskoç- ya karşısına çıkacağız. Bu dalda İrlanda ve özellikle İs koçya ile yapılacak karşılaşmalar bizim için büyük önem taşıyor. » Masa tenisçilerimiz karşılaşmaları da kazanırlarsa Avrupa Ligi'nde ikinci kategori yerine birinci kategoride veralacaklar 


Uluslararası ikili yarışmalardan sonra milli takım aday kadrosuna seçilen gimnastikçilerimiz bir süre de kamp yaptılar. Şampiyonaya hazırlandılar. İstanbul'daki şampiyona- da Avrupa çapında ünlü rakiplerle karşılaşacaklar. 

Bizde yeni yeni ilgi toplamaya başlayan jimnastikte sporcularımızın tecrübeli rakipler ârasından sıyrılıp madalya kazanmalarının çok güç olduğu biliniyor. Bu yüzden, bu şampiyona bizim için, sporcularımızın görgülerini arttırmak yönünden önem taşıyor. 


,/TRANSFER 
“DEDİĞİN 
BÖYLE OLUR! 


Başka ülkelerde de genellikle transferde bir futbolcu ile anlaşma yapan kulüp hiç değilse bu paranın bir bölümünü öder. Kalan kısmını ise, o futbolcunun gösterdiği başarıyı dikkate alatak verir. 
Yani genelde durum bizdekinden çok farklıdır. 


© htietizm'de çalışmalar hızlandı. 


Avan okullara yaymak için büyük çaba harcanıyor. Bütün bölgelerde ilkokul, ortaokul ve liselerarası yarışmalar düzenleniyor. 

Bölgelerde 7 Kasım'da Sakarya Kır Koşusu yapılacak. Bunu 20-21 Kasım'da yapılacak Mohaç Kir Koşusu izleyecek. Hemen ardından da Truva Bayrak Koşusu düzenlenecek. - 

Atletizmle uğraşan kulüplerin atletleri yanında öğrencilerin de yarışlara katılmaları, atletizme duyulan ilginin daha da geniş bir çevreye yayılmasını sağlıyor. 


| DEVAMI VAR 


Spor Dünyası'nda gezinti... 


TURGAY ŞEREN 


“ 15 Mayıs 1832 gecesi Ankara'nın Keçiören semtindeki bir evde mer- 


hum Sabit Şevki Şeren'le, merhume Münevver Şeren'in ikinci oğulları dünyaya geliyordu. Büyük Atatürk'ün özel kalem müdürü olan Sabit Şevki'nin sevincine diyecek yoktu. İlk oğlu Oğuz'un ismini koyan Ata'- ya ikinci oğluna da bir isim vermesi için ricada bulundu. Atatürk O'nun ismi de Türkay olsun dedi. Ölümsüz Ata, yeni doğan bebeğe Türk ve Ay isimleri i birleştirerek yepyeni bir isim bulmuştu. 


Türkay Şeren, 7 yaşında Galatasaray Lisesi'nin ihsarisine girdi. Gürbüz bir çocuk olduğu için ders aralarında devamlı bahçeye çıkıyor ve voleybol-hentbol oynuyordu. 9 yaşında voleybol ve hentbol takımları nın değişmez adamı oldu. Bu arada, Fransız hocası ismini telâffuz ede miyor ve kendisine devamlı "Turgay" diyordu.. Türkay olan gerçek isim böylece Turgay'a dönüşüyor ve Türk futbolunun bu en büyük isimlerinden biri yavaş yavaş sporda filizlenmeye başlıyordu. 


11-12 yaşlarında iyice irileşen ve adeta bir delikanlı görünümüne giren Turgay, Galatasaray Lisesi'nin Türkiye'ye birçok ünlü sporcu yetiş- 


“tiren Grand-Court isimli spor alanında futbol oynamaya da başlamıştı. 


Futbol ve kaleciliğe nasıl başladığını Turgay şöyle anlatıyor: 


"— Grand-Court'da futbol oynuyordum. Genellikle santrfor oynatırlardı beni. Bir gün kaleye geçeyim dedim. Geçiş o geçiş! Beni, Galatasaray Lisesi ve kulübünün büyüklerinden Muhlis hoca ileMehmet Ali hoca seyretmişler ve pek beğenmişler.. Benden o günden sonra gözlerini hiç ayırmadılar ve 14 yaşında Galatasaray Kulübü'nden lisansımı çıkarttılar. 
16 yaşında ise, A takım kalesini korumaya başladım..... 


Evet sevgili okuyucular... Türk Milli Takımının ve Galatasaray kalesi- nin uzun yıllar file bekçiliğini yapan Turgay Şeren, 1948 yılında Galatasaray- Admira maçında ilk olarak Galatasaray kalesine geçmişti. Sarı- 


o kırmızılı takım 4-0 yenik durumdaydı ve Turgay kaleye geçince başka 


gol yemedi. 


Ancak İngiltere'nin en ünlü 


takımlarından Manchester United bugüne kadar görülmedik şartlarla bir futbolcuyu transfer etti. Manchester United, Kanada'nın Vancouver Whitecaps takımında İngiliz asılı futbolcu Beardsley'i 
75 milyon liraya aldı. Bu 
oyuncu Şubat ayı sonuna kadar Manchester United takımının kadrosunda sürekli yer alabilecek başarıyı gösterirse, kendisine ayrıca 15 milyon 


liralık ek bir ödeme yapılacak. Eğer İngiliz Milli Takım kadrosuna da seçilirse, ayrıca 
150 milyon lira daha verilecek, 

Fakat bir de işin diğer yüzü var. O da, Beardsley'in başarısız olması. Beardsley beklenen oyunu çıkaramaz ve başarılı olamazsa Kanada'daki kulübüne iade edilecek ve Manchester United bu futbolcu için ödediği bütün parayı geri alacak. 
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BU YILIN MODASI 
© ÇOCUK KONSERLERİ 


Sa nümüzdeki günlerde konser mevsimi başlıyor. Hafif Müziğimizin O ünlü sesleri verecekleri seri konserlerin hazırlıklarını sürdürüyorlar. 
Konser verecek sanatçılar arasında Neco, Erol Evgin, Barış Manço, Ajda Pekkan, Zerrin Özer, İlhan İrem ve Sibel Egemen de var, 

Neco uzun zamandır büyük bir orkestra eşliğinde vereceği konserlere hazırlanıyor.Yıllar öncesinden başlayarak, günümüze kadar sevilen şarkılardan meydana gelen bir repertuvar Sunacak olan Neco,ayrıca konserlerinde yabancı şarkıcıların sevilen şarkılarını da söyleyecek.Ajda Pekkan'- da konserlerine iddialı hazırlanan sanatçılardar.. İlhan İrem ise uzun süren suskunluğuna okul konserleri ile son vermeyi plânlıyor. İrem, İstanbul'un birçok semtindeki lise dengi okullarda konserler verecek. Zerrin Özer konserlerinde daha çok, caz severlere seslenecek. Özer'in bu konu- daki çalışmaları sürüyor. 


Barış'ın tek 


17 Ekim Pazar günü "Merhaba" 
adlı çocuk programıyla ekrana gelen ve müzik hakkında bilgiler ve- 


Fuarı'nda 6 


* Mersin gün çalıştıktan sonra İstanbul'a dönen Gülistan Okan, biraz dinlenip İstanbul'daki bir gazinoda çalışmalarına başlayacak. 


* Uzun zamandır sahne çalışması yapmayan 
Emel Sayın Mersin Festivali'nde 6 gün sahneye çıktı. 


* Nükhet Duru ile Faruk Peker'in rol aldıkları filmin çekimleri tamamlandı. 


ren Barış Manço, 'küçük seyircilerin adeta kalplerini fethetti. Hele hele oyuncak bir eşekle oynayarak söylediği ''Arkadaşım Eşek" şarkısını çocuklar çok beğendi. Son zamanlarda dillerden düşmeyen bu şarkı ve bundan sonra yapacakları için Barış Manço şunları söylüyor: 

"— Arkadaşım Eşek'te hayvan sevgisini işlemeye çalıştım. Sanırım bunda başarılı da oldum. Sokakta Küçük çocukların tanıyarak yanıma gelip, imzalı resim istemeleri beni çok duygulandırıyor. Şöyle bir araştırma yaptım ve çocukların çoğunun bu şarkıyı bildiklerini, çok sevdiklerini gördüm. Kısacası artık küçük sevenlerim de var. Bu yüzden beste çalışmalarımda onları da düşünmek zorundayım. Küçüklerin çok sevecekleri yeni yeni besteler hazırlayacağım." 

Bu arada 28 Ekim gecesi Alman Televizyonu'nun 1. kanalına 30 dakikalık bir program yapan Barış Manço, bu yüzden çok mutlu, Man- 


ağ ii > 


Hafif müziğimizin ünlü sesleri çocukları da unutmadı. 


ÇOCUKLAR 


İÇİN 
PLAK 
YAPMAK 


ço'nun bu programını Almanya'dan başka, Fransa, Belçika, İsviçre ve Hollanda'da oturan Türkler de seyretme imkânı buldu. Barış Manço 
30 dakika boyunca Kurtalan Ekspresi eşliğinde, sevilen şarkılarını söyledi. Bu arada "'Arkadaşım Eşek"'i de tabii, 


Yazan ve çizen: ŞAHAP AYHAN 


— BASLANGIĞ: Tengiz, Mısın ülkesinde, | > GECE İLEELİYOZ. yabanilere a: olarak verilen alkınları * KESKİN, Bıcağı-) e i MI ÖYLE BİR İNDİ -! 


FİLLERİN AZASIN - eri almıştı. Bunl teslim edi k'i 

DAN SESSİZCE GE- Hasbi Durkaraığunı lak TA Eğera ZECEĞİM Vi 

CEDEK TENGİZ'İN Hib sasmları onu Öidürmek isilyorlare. TENGİZ'i SEDİRİ- 

İSİNİ BİTİZMELİ- ; NE ÇİVİLEYECE-GIM. 


HEZHAL- 
DE MICE 
UYUMUSŞTUZ. 
ONUN ÇADIZI 
ŞU DEĞİL Mi 7 


İ i YOZUM.SEN ÇOK CESUESUN. 
İl ÖNCE SEN VUR. BEN PAHA 
İİ SONLA POGRAÂRIM. 


İSTE OZAPA.CA- Y | BM Filin sinirli haykırışı | DIZINDA UYUYOR. | / LLM  Tanoiz'i uyandırmıştı. 


b — 


NEYSE BENİ 
GÖZMEDİ. SU ÇALI- 
LARIN YANINDAN 
AZLASINA POLANIP 
VUZURUMONU. 


EN 


YAYİO BIÇAK- 
LA SALATA YAR 
MAYA MI GİDİ- 


HAYDİ İPEK AZTIL sersesrsin YİN Lİ iz | 


NEYSE... ŞU 


TENGİZ ,ALTINLARLA PÖNDÜ .DOĞ- yo i ZAVALLI KIZCA- ZUSU ÇOL YAMAN BİR ACABE- / Bax ; m YİN VAR. k 
LZ. ELTEN 
Hiç HOSLANMI- i bi 


YOZPUM. IM Mİ 


İ Bu VAPAR BÜYÜT 
MEYİN. BÖYLE İSLERİ SÜMÜLLÜ O ÇOCUNZLAR BİLE BASAZIR.YETER Ki TÜZK OLSUN. 


AAAH..AH!... YAZIL AZ OLSUN. Basrahip Tengiz ve Firavunun sesine TENGİZ YİNE BAŞARDI. FALAT ONUN rn Gr, bl BAŞINA BİZ ÇOZAP ÖZECEĞİM Kİ... HEY! TENGİZ: “li LULU. 
BENİM VESLİN ZELÂM KAPSISIN- | TENGİZ / Simbi yepim | 


PA CAZLESİZ KALACAK. SENİ . SENİ CİNAYETLE SUÇLUYOZUM... 


NE NE . 
VAY MAY. İSİ YAM- ei i YAMLIĞA DÖLTÜN DE- İ” Epa ZA 
| SENE -İyi DÜŞÜN: MIDE- # İşipLERİN 
4 İNE TAŞ GiRi OTUZA- / |&özü GEÇİlp BİLİRİM. . # ie mii DEVAMI HAFTAYA 


 DIŞBANK DÜNYASINDA 
ÇOCUKLASA DA YER VARDIR 


© rave 


© vozan: 


Abdullah TAŞDEMİR 


—"'Ben de oynayabilir miyim?" 


Gül'ün dört-beş arkadaşı çimlerin üzerine oturmuş, oyun oynuyorlardı. Gül de yanlarına yaklaşmış, oyunlarına katılmak istediğini söylemişti. Ama, aldığı cevap değişmemişti. Ahmet hemen: 


—"I-lh olmaz" demişti. "Cimrilerin aramızda yeri yok" 


Çaresiz boyun eğmiş, bir köşeye çekilmişti. İşte, çekildiği bu duvar dibinde yumruklarını şakaklarına dayamış, hülyalı gözlerle az ilerisindeki oynayan arkadaşlarını seyrederken bunları düşünüyordu. 


Adı cimriydi Gülün. Ama sadece adı, Çünkü o herkesin zannettiği gibi cimri değildi. Tamam eli sıkıydı, tasarruf yapıyordu ama bu cimrilik sayılmazdı ki. 

Hem öğretmeni: 


—"Çocuklar damlaya damlaya göl olur. İsraftan kaçının. Tasarrufa önem verin!" demiyor muydu? 


Ortasına bile gelmediği defterini gelecek yıla saklamak, gelecek yıl bir daha defter masraflarını ödemekten kurtulmak cimrilik miydi? 
Boya kalemlerini daha bu yıl almıştı, Artık işime yaramaz diyerek atmak, bir başka kutu almak israf değil miydi. Sonra resim defteri. 
Bir-iki sayfadan başka hiç kullanmamıştı. Cildi aşınmış diye çöplüğe mi atması gerekirdi? Hayır! Hiç 


——ğ—ğ 


MN yerde sürterek yanından geçmesi, 


Ahmet'in ayaklarını mahsustan 


de değil!.. Güzelce kaplar gelecek. onu bu düşüncelerden alıkoymuştu. 


yıla saklardı. Eeee bütün bunlar niçin cimrilikmiş? Değildi işte! Basbayağı tasarruftu. Peki arkadaşları neden iyi karşılamıyordu bunu. 
Onu neden anlamıyor, anlamak istemiyorlardı. Sırf bu huyu için ne diye "CİMRİ" diyorlardı ona, 


Kerdileri gibi maymun iştahlı mı olması gerekirdi? Hayır hayır. 
O böyle olmazdı. Söylenenlere şimdiye kadar aldırmamıştı. Bundan böyle de aldırmayacaktı. Bildiginden şaşmayacaktı. Hem öğretmenleri onu örnek gösterip: 


—"Herkes Gül gibi küçük yaşta tutumlu olsa... O zaman halimiz apayrı olurdu." 

Bütün bunlar, doğru, güzeldi. 
Ama onun da cahı oynamak isterdi. 
Nihayet o da bir çocuktu ve akranlarıyla oynamak onun da en tabii hakkıydı. İyi ama izin vermiyorlardı buna. Kız olsun, erkek olsun hangi arkadaşının yanına gidip beraber oynamayı teklif etse, aldığı cevap hep aynıydı: 


—"Hayır cimrilerle oynamam!" 


Issız bir adada yalnız başına kal mış gibiydi. Hiç kimseyle oynayamıyor, zamanının çoğunu evde tek başına sıkıntılar içinde geçiriyordu. İyi ama bu böyle ne kadar sürüp gidecekti? Dayanamıyor, sıkıntıdan patlayacak gibi oluyordu. Bir bebe- ği vardı Gül'ün, Arada bir onunla oynuyordu. Oynuyordu oynamasına da gene de pek eğlenemiyordu... 


demiyor muydu. 


Birden: & 
—"Benim de sizlerle oynamam için ne yapmam gerekiyor?" dedi. 


Ahmet, umursamaz bir şekilde cevap verdi. 

—"Cimriliği birakacaksın. Bizim gibi olacaksın" 

—"Ama ben cimri deği..." 


Sözünü tamamlayamadı, Ahmet uzaklaşıp gitmişti bile... 


Karar veremiyordu bir türlü, ya arkadaşları gibi olacaktı ya da... 
Dayanamadı. Gözlerinden yaşlar boşandı önce. Sonra istemediği bir şeyi zorla yapmanın verdiği ıstırapla kapanıp, sarsıla sarsıla ağladı durdu, Ve Sonunda kararını verdi. 
Arkadaşlık herşeyden önemliydi. 
Herşeye boşverecek, onların arkadaşlığını kazanacaktı. Başka çaresi yoktu. Birden gözleri parladı, Tamam ne yapacağını bulmuştu. Artik onun da arkadaşları olacaktı, onlarla konuşacak, onlarla oynayabilecekti. 

Ertesi gün Gül'ü göremediler, Zaten umurlarında değildi. Sınıfların- dan bir kız,Gül'ün annesini görüp sorduğunda, duyduklarına inanamadı. "Evde, hasta yatıyor" dedi. 
Kumbaradaki bütün parasıyla sabah erkenden dondurma yemiş. Ateşler içinde eve geldi .Zor yatırdım. 
Durmadan da "Ben cimri değilim. İşte gördünüz" diye sayıklıyor.. 
Küçük kıza komik geldi bu sözler | ama, gülemedi nedense., 


—SON 
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TEŞEKKÜRLER , 

Amerika'da sütçüler evde kimse olsun olmasın, sütü özel kaplar içerisinde getirip, kapıya bırakırlar, ya da ev sahibi- ne teslim ederler. 

Bir Amerikalı kadın, bir süre için seyahate çıkmaya karar vermişti . Sütçünün çırağı geldiği zaman okusun diye kapıya bir kâğıt astı, Kâğıtta "Evde kimse yok. Bir şey birakmayın" diye yazıyordu. 

Birkaç gün sonra dönüp geldiğinde bir de ne görsün: 

Evin için tam takır kuru bakır değil mi? Üstelik, kapı- daki kâğıda da şu satırlar eklenmiş: 

"Teşekkür ederiz; Rahat çalıştık." 


ANLAMIŞ 
Mağaza Sahibi yeni tezgâhtarı uyarıyordu. / İİ 


-"Müşterilere karşı son derece 
nazik olmalısın. Fakat kimseye de 4 
itimat etmemelisin, anladın mı?" t> 

“Anladım efendim. Anladığımı da ispat etmek isterim, Lütfen maaşımı peşin veriniz." 


VON 


/ j 
—Mehmet! Şekerim, sana bir müjdem var. Otomobilin çakmağı çalışmaya başladı. 


e ln e 
DEĞERLİ HATIRA b di 
> Dünya'nın en zengin ama en cim- -“Benden ne isterseniz isteyin veri adamı olarak bilinen Paul Getty, .reyim fakat para istemeyin. Çünkü 


kendisinden para istemeye gelen. babamdan bana kalan en değerli halere şu cevabı verirmiş: tıra odur." 


—Oh! Oh! Aferin! İş güç bitti, şimdi de jimnastiğe mi başladınız? 


TUUNU! 


klalakılalülna1aüalalılağ 
TM 


ii 
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—Anne bak! Masayı ne çabuk topladım, gör- 


dün mü? 


) YEMEĞE DAVET 


Evin yeni hizmetçisi: 


—Affedersiniz o hanımefendi, yemeğin hazır olduğunu belirtme. 
nin en iyi yolu nedir? 
Yemek hazır mi diye. 


yim, yemeğe buyrun mu? 

Evin hanımı sert bir sesle cevap verdi: 


“Eğer geçen akşamki gibi ise yemek yandı dersiniz.." 


8  . oüzelsiniz ki güzelliğiniz 
gözlerimi kamaştırıyor... 


Alâattin Güneş-ANKARA 
Esprin iyi, çizgin de çize çize düzelecek. 
Yeni çalışmalarını bekliyorum. Selâm ve sevgiler. 


Ayşe Şahir iz ği rü 
TOKAT EN i — KULAKLARININ 


Espri yabancı AZLASINI Yi— gelmiyor. KADIN MI7 
Ama seni 


teşvik etmek 


yayınlıyorum. 
Selâmlar. 


Yüksel İstim-BURSA niyorsun. Daha ekono- 


mik ol. İmzan da hiç 
Esprin çok iyi, çizgin ookunmuyor. Okunabizayıf. Fazla çizgileri len bir imza at. Selâm kaldır. Çok çizgi kulla- ve sevgiler, 


pi 


Walt Disney'in rüyası ölümün. 
den 16 yıl sonra gerçek. 
leşti. Tam 6 bin Kişi, gece; gündüz çalışarak srüya fabrikası kurdu. 


ARTIK DÜNYADA BİR DE 
RÜYA FABRİKASI VAR | 


izgi filmlerin yaratıcısı sayılan Walt Disney'in 

bir projesi daha ölümünden 16 yıl sonra ger çekleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde, geçmişle geleceğin kucaklaştığı dev bir tesis kapılarını 1 Ekim'de ziyaretçilere açtı. 

“Epcot Center" isimli tesisin ne olduğu tek kelime ile tanımlanamıyor. Fuar deseniz, değil. Eğlence merkezi deseniz, yetersiz. "Rüya Fabrikası" gibi iddialı deyimler ise gerçeği tam yansıtmıyor. Çünkü burada asırlar öncesi nesli tükenmiş hayvanların plastikten yapılmış örnekleri de, mağara devrinden sahneleri de, geleceğin uzay şehirlerinin maketlerini de görmek mümkün. 

Walt Disney'in düşündüğü bu tesisin gerçekleşmesi için çeşitli dallarda uzmanlaşmış 2 bin kişinin emeği ile hazırlanan projede 4 bin işçi görev aldı. Yaklaşık 
180 milyar liralık harcama yapıldı. Ve geğimişten ge- 


leceğe bir köprü sayılan eser, tam üç yıllık bir çalışma sonucu tamamlandı. 

Yaklaşık 2700 liralık giriş ücreti ödenen “İpcot Center"'de ziyaretçileri hayran bırakan pek çok şey var, Bir volkanın patlayışı, lavların akışının gerçekmiş gibi canlandırılışından, uzayda bitki yetiştirme tekniğine kadar akla hayale gelmeyecek pek çok konuda örnekler görülebiliyor. 

Bu arada ziyaretçilerin eğlenebilecekleri yerler de ihmal edilmemiş. Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Japonya, Meksika gibi ülkeler geçmiş kültürlerini tanıtabilmek için pavyonlar açmışlar. 

Yaklaşık 6875 hektarlık bir alana yayılan tesiste uzak © yerlerden gelen kişilerin kalabilmeleri için oteller de bulunuyor. Ve açılışı olay yaratan tesisin yaklaşık bir asır süre ile ilgi çekici görünümünü koruyacağı sanılıyor. 


Sa | KABER BASKINI 4 


SAVAŞI 


ÖZET: Cantina gezegeninde Darth Vader'in iki nöbetçi robotunu öldüren Büyük Avcı Valance kaçar. Tyler Lucian'ı bulur. Tam onu öldürmek üzereyken Darth Vader yetişir. Bu sırada Ya"in gezegeninde ise durum son derece gergindir. 


ÇÜNKÜ KENDİSİNİN KOZUNMA- 

SI İÇİN ALDIĞIM TEDBİZLERİ ANLA- 

YISLA KAPELADISINA BENİ İNANZ LEZ . 


LEA ORGANA Gok yE- 
TENEVLLİ BiZ KIZ.BUNU iğ İZİMİZ DE BİLİYORUZ .FA-KAT HENÜZ NEREDE OL- 
DUĞU BELLİ DEĞİ 


HAKLI OLABİLİRSİ- 
NİZ. ÖZÜR DİLEÇZİM.FA-V 
KAT ONUN BURAYA iHTİ- 
YACI OLDUĞUNU, BİRLİ- 
İN SEMBOLÜYyPU O 
PEMİŞTİNİZ. 


- ge - — —— 
JEL , 74 İ iz) 


Ayni anda,yözlarce işik yılı uzaklıkka Centares'daki Kızılalev gölü üzerinde... 
mı m Şi 
Lu Karşılaşma baş i Su vU- e 
LENİN İÇİNDEKİ 
ADAMIN |IZIM OLDU- 


i UĞUNU ÖĞSCENM 
! LAZIM. | 


x 


İzi a "ÜZERİNDEN CEea) KLESEN iyi 


; an BUGÜN iyi e çağ SEYLER. YAPMAK 


İSTEMİ YORZ,üZ- 
GÜNÜM... 


ÜNÜNÜ DAHA ÖNCEDEN Gok İŞİTTİM. GÖZÜNÜSE GÖZE Ay-NI Avi KOVALIYOZUZ. 


BU ADAMIN LUCİAN Ne 
Gil © TYLER OLDUĞUNU CASUS ği yeke DOE) LAZIN SANA NASIL z 

ÖLDA SÖYLEMİŞ - 


FAZLA KO 
İ GNUŞTUN VADER... 
y 'KENDİNİ KOZU.,. 


i» 


LERDİZ. FALAT Bu 2 
APAMI SANA BIZALMAŞ 
MAL İgiN DÖVÜŞE 

HAZZI 


NEPEN HÂN 1 (ÜZEİLARIN SANAN © İ/TONU ZALDIZACAL İT #GÜCÜME NA-LÂ ATES ET-). | JASuz GELMEME! (sa KARŞI KO- 
| MİYORSUN? / ek ——— YÂBİLESİN... 
, ; b. i p : * 
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SENİN PUZUMUN Y22” İMPARATORLUK - 
TAN MEKLI... 


BU YE TENEK- 
LEZİN BENİ ET- | 
KİLEDİ .BENİMLE A 
ME EDİ İSTER” 

DİM. 


gi 7 Ni 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a Felat Vara pr 
> a herkes değildi... 


Dacth Vader hemen kendi izine döndü... | eş ——— 
TYLER NE 

LUGAN/ LE: 


İN 
DEVAMI HAFTAYA 
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ÖZET: Duydukları korkunç patlamadan ürken Tunga ve arkadaşları bir mağaraya sığınırlar. Mağarada gördükleri yaşlı bilgin onlara ate: yakmayı ve et pişirmeyi öğretir. Sonra üç arkadaşı köylerine geri gönderir. Yolda... 


NEZ , 
ATEŞ MI YA- 


BUZAPA PU- 
2UP KARNIMIZI 
POYUZALIM.BEN 
AMA GILAYIM PA 
BIZ ŞEYLER YA- 
VALAYAYIM. 


KOM — 

iğ < 
Na. 
Şe 


ŞA-LA BANA,EU 
TAŞSLAZLA NASIL 
ATEŞ YALILACAĞI- 
NI ÖĞRETTİ... 


magREN 
BİLEN APAM, 
Büyük APAM, 
ŞÖYLE PEDİ sAVL- 
LINI ÇALIŞTIZMA 
SINI BİLEN İN- 
SAN HEZ ŞEYİ 
YAPABİLİR. 


YANI SA-LA'NIN 
GÜCÜNE Mi KANUŞ- 
TUN 7 SEN DE 
SİKİZEAZ OL 
DUN ÖYLEYSE” 


ARL an, 
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Su 
SESLER, 
TEPENİ N ri 


li 
A Va 
4 
NN 


GEDEK (rr 
ACELE ETME; 


(Pİ ASAM sv 
7  2i BUZUNUN biz 
YATINI ÇEKTİ. GİDİP 


ADAMA BALAYIM 


# 


YAŞIYOZ,AMA 
EAMGIN " 


© ALAHAR . 
İNSAN... 217- 
PEN FARKLI. 


EVET 
YASIYOZ... 
YAZINDA 
KENDİNE 


SAVİN OL FKOR- 
VAcAv Ee. 


h, 


AZAM POSTUMUZDUR.SA- 
NA KÖTÜLÜK. YAPMAZ. 


5 MW Zi ANLAMIYOZ, 
İ PİLİ BAŞLA ONUN. 


YAZ SONLA BİZE ALIŞIE. 
SiMPİ YİNE AYA GiPiYO- 
BUM. 


4 ORMAN YOLUNDA 


Orman yolunda yürürken Heybetli ağaçlar kapatır yolumu Sararmış yapraklar dökülür önüme Orman yolunda 


Ağaçların hüzünlü sesi Kuşların cıvıltısı 

Gelir kulağıma bir şarkı gibi Orman yolunda 


WE ya 
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- Gözlerim dolar 
Görkemli ağaçlara bakınca Ayaklarımda bir tıkırtı Orman yolunda. 


Oğul Akkiriş/İSTANBUL 
Sanki tabiat konuşur ağaçların arasında Bilmem isterler mi beni aralarında Kollarımı açarak koşarım onlara Orman yolunda. 


ZEYNEP KAYA / ADANA 


Ne demişler, 

Birlikten kuvvet doğar. 

İnsan, 

tek başına yapamaz hiç bir iş, El ele yapmalıyız her işimizi. 
Hatalarımız ders olsun, Kötülükler yok olsun 

Doğru yol her zaman, Hayatımıza kılavuz olsun. 


Mete Durukan/ÇORUM Dİ 


BEYAZ KELEBEK 


Beyaz kelebek 
Güzel kanatlı böcek 
Bahar gelecek 
Muradına erecek. 
Çiçekler açacak. 
Mis kokular saçacak 
Kırlar yeşerip, 
Taptaze olacak 
Kelebek uçacak, 
Çiçeklere konacak, 
Şarkılar söyleyecek, 
Neşe ile dans edecek. 


İsmail Serin 
G.ANTEP 


Burçin ve Koray/GİRNE 


Zİ 


, Deniz OĞUZ/İST, 


a MR İSERARERA 
X Test ve * 
X lisân çantası X ie z X 
* HEDİYE & 
Xx KUPONU X 


HEDİYE o 
KUPONU 


İbrahim ŞAHİN Tunay ERDOĞAN SOMA REŞADİYE 


N o (o) 
İLKOKUL 4. &.SINIK ANNE ECE GDEPEZADE 


PARASIZ YATILI OKUL 
KOLEJ SINAVLARINA HAZIRLANMALARI İÇİN 
MİNİ BİLGİSAYAR 
PROGRAMLI 


LABORATUVARI 


Kurs yanıbaşınızda. 


a iz © Renkli resimlerle ilgi çekici hale getirilmiş M2 Mi ke Elektronik programlandırılmış, Sosyal, Fen, Matematik, Türkçe, Dilbilgisi, Genel Yetenek konularını içeren 3000'den fazla test sorusu 
1 hamur kağıda baskılı 6 LÜX CİLT 


adi verilen bu sistem, çocuğun öğrenmedeki isteğini ve başarısını büyük ölçüde 


artırmaktadır. © Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarında çıkan Yeni Sorularla takviyeli ALTI TEST DERGİSİ 


© Mini Bilgisayar: a 
İki kalem pille çalışan ELEKTRONİK SINAMA KALEMİ (Bir yıl garantili) 


© Öğrencilerin severek kullanacakları şık ve sevimli KOLEJ ÇANTASI. 


Peşin: 7.600 TL. 

3 ay vadeli: 8.550 TL (1.950 peşin, 
ayda 2.200 TL) 

6 ay vadeli; 8.950 TL (1.450 peşin, 
ayda 1.250 TL) 

9 ay vadeli: 9.950 TL.I (1.400 peşin, 
ayda 950 TL) 

DİKKAT: Vadeli satışlar sadece İstanbul, Ankara ve İzmirde oturanlar için geçerlidir. 


VelininAdıSoyadı........... 
Mesleği .......... 
ÂAĞTESİ; sümer üs esi Bü ği 

b .İ sosyal 
Öğrencinin Adı .. . İ 24.2 üzyılımızın Son Teknik 
5) iü e e -İ eğitim imkanlarından 


ORUİU sie ee e aa sn v1 SİN 5 se » Yyararlanacağınız Eğitim 


tesisleri aracıyla hizmetinizdedir. 
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Şifreli sayılar 


Bu işlemlerin, tek özelliği rakam yerine şekil kullanılmış olması. 
Hangi şeklin hangi rakam yerine kullanıldığı bulununca bütün işlemler doğru çıkıyor. 

Elimizdeki ipucuna göre yukarıdan aşağı en soldaki çıkartmanın 
sonucu: 407 

Böylece 0,4 ve 7 yerine hangi şekillerin kullanıldığını öğrendiniz Bu şekilleri gördüğünüz yerlere sayı değerlerini yazınca, yukarıdan aşağı en soldaki çıkartma işlemini çözebilecek ve iki şeklin daha hangi rakamların yerine kullanılmış olduğunu anlayacaksınız. Böylece soldan sağa orta sıradaki toplamayı da çözme imkanınız olacak. 
Bunu da yaptınız mı, gerisi zaten pek zor değil. 


Sonuç 10 


Her sırada eşitliğin sağlanması için rakamlar arasına işlem işaretlerinden uygun olanları koymamız isteniyor. 

Mesela ilk sırada iki yere de $ işareti koymak yeterli oluyor. 

Diğer sıralarda boş yerlere # -, : ve x işaretlerinden hangilerinin konması gerektiğini de artık siz buluverin. 


Dikkatinizi ölçün 


İlk bakışta birbirinin aynı 'gibi görünen iki resim. Ancak aralarında tam sekiz fark var. Biraz dikkat ederseniz bu farkları 


bulacaksınız. 
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Burada a, b,c,d ve e, harfleri ile gösterilen dikdörtgenlerin dördünün içindeki rakamlar bir kurala uyuyor. Bir tanesi ise farklı. Hangi harfle gösterilenin farklı olduğunu bakalım bulabilecek misiniz? 


“SAVURGANLIĞIN 


SONU” 


Bu filmin kahramanı olan çocuklar, kalemlerini 

sık sık açmazlar. 
Defterlerinden hiç sayfa koparmazlar. 

Çantaları, kitapları, sıraları tertemizdir. 

Onların da bir bankası vardır: Iş Bankası! 


N TÜRKİYE 
Nİ İŞBANKASI 


